
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

22 december 2024  Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

4de   Advent – Het kind dat zal komen 

 

VOORBERREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Bij de vierde adventskaars: 

 

Vier kaarsen mogen branden, 

Zij geven ons weer moed. 

Nog maar heel even wachten, 

Dan wordt het licht en goed. 

 

Intochtslied: Gezang 125:1, 3 en 5  O kom, o kom, Immanuel 

 

O kom, o kom, Immanuël 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 



O kom, die onze Heerser zijt, 

In wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Lied: 442:1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: 442:2  Vervul, o Heiland, het verlangen 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Leefregel: Matt. 18:1-6, 10a 

 

 

 



Lied: 477:5  Zing aarde en hemel 

 

Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing:  Micha 5:1-4a  

 

Lied: 433:1 en 2  Kom tot ons, de wereld wacht 

 

Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 

licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 

 

Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 

Schriftlezing:  Luc. 1:39-45 

 

Lied: 157a:1; 152:7; 157a:3  De lofzang van Maria 

 

Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 

 



De Heer, zijn naam zij lof, 

werpt levenden in ’t stof, 

doet doden weer herleven. 

De trotsen slaat Hij neer. 

Geringen wordt de eer 

van edelen gegeven. 

 

Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied: O come o come Emmanuel-Tommee Profitt 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte:   1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Ps. 146:1, 4, 5 en 6 (DNP) 

 

1. Halleluja! Heel mijn leven 

loof en prijs ik God, de HEER. 

Hem wil ik mijn liefde geven, 

al mijn dank en al mijn eer. 

Zingen zal ik levenslang, 

elke dag die ik ontvang. 

 

4. Hij doet recht en zal bevrijden 

wie niet weet wat vrijheid is, 

voedt royaal wie hongerlijden, 

redt uit de gevangenis. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQuq4umpb3Q


Blinde ogen opent Hij; 

wie gebukt gaat, staat Hij bij. 

 

5. Hij beschermt de vluchtelingen, 

heeft wie eerlijk leven lief. 

Weduwen zien zegeningen, 

wezen geeft Hij perspectief. 

Maar de levensweg loopt dood 

van wie doen wat Hij verbood. 

 

6. Eeuwig zal de HEER regeren, 

alle generaties door. 

Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 

Geef je vrolijkheid een stem; 

halleluja – zing voor Hem! 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



Nieuwsbrief   
 

Omzien naar elkaar 

- Mw. A. de Vries-Rog, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

- Mw. C.A. Oostingh-Bosma, Zwarteweg, is geopereerd aan haar heup 

en is inmiddels weer thuis. 

 

In deze donkere dagen voor Kerst zien we overal lichtjes, zowel buiten 

als binnen. Alsof we met elkaar ons best doen dat duister te 

doorbreken. We bidden voor hen voor wie ziekte en allerlei 

moeitevolle omstandigheden groter lijken en voelen dan het licht. We 

hopen dat mensen om u heen lichtdragers voor u zijn om het leven 

even wat lichter te maken. Hieronder een lied met een herkenbare 

vraag en een hoopvol antwoord. 

 

Wees bij ons in de duisternis, 

schijn in onze nacht. 

Breng redding die voor eeuwig is, 

schijn in onze nacht. 

 

Uw licht doorbreekt de duisternis, 

schijnt in onze nacht. 

Uw waarheid die voor eeuwig is, 

leidt ons naar de dag. 

 

Open inloop dinsdagmiddagen  

Op dinsdagmiddag kunt u terecht in de consistorie om even bij mij aan 

te schuiven aan tafel. De zijdeur is open van 14.00 – 16.00 uur. 

Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Fam. G. Schuiling. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. Sonneveld, Middenweg 

Mevr. G. Horstman-Schepers, Karel Palmstraat 

 

 



Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Op zondag 29 december vieren we de Maaltijd van de Heer. De 

collecte is dan bestemd voor de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus 

niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel 

de nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk 

bijvoorbeeld aan de huur van één of meer onderkomens voor opslag en 

distributie, koel- en vriescellen, auto's voor het vervoer, energiekosten 

e.a. Al die kosten moeten worden bijeengebracht via subsidies, 

sponsoring, donaties en acties. Aantal mensen die gebruik moeten 

maken van de Voedselbank groeit nog steeds. Elke vorm van financiële 

steun is nodig. 

   De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

24 dec. Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. J. Bartelds 

Trompettist:  Arnoud Meiers 

Collecten:  Vrije gift bij de uitgang  voor de onkosten 

   

25 dec. Eerste Kerstdag aanvang 10.00 uur 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

 

29 dec. Viering H.A.  aanvang 10.00 uur 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  Diaconie, t.b.v. Voedselbank 

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

  Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

